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Visiedocument Eben-Haëzerschool te Oostkapelle  

- vastgesteld in schooljaar 2021-2022 bij toetreding van de Eben-Haëzerschool Oostkapelle tot de 
VCPOZ, door leden identiteitsraad -  

Dit visiedocument geeft richting aan de Christelijke pijler van de EHS, wat wordt gezien als de 
belangrijkste basis van onze school.  

De identiteit waar wij (IR-leden Eben-Haëzerschool) voor willen staan, wordt hieronder kernachtig 
weergegeven:  

 
God   
 
God is rechtvaardig en genadig (1). Hij schiep de mens naar Zijn beeld, maar door onze zonden 
verdienen we Zijn rechtvaardig oordeel (2). We zien ook Gods genade en liefde (3): God de Vader 
gaf Zijn Zoon, zodat ieder die in Hem gelooft zalig zal worden (4). De Heere Jezus moet gebracht 
worden als de gewillige Zaligmaker die zondaren uitnodigt om tot Hem te komen (5). De zonde van 
ongeloof (ongehoorzaamheid aan de nodiging van God) is de grootste zonde (6). 

Kind  
 
Onze kinderen zijn zondig en verdienen, net als alle mensen, de eeuwige dood. Daarom hebben zij 
wedergeboorte, bekering en geloof nodig (7). We moeten onze kinderen de ernst van de zonde 
onder ogen brengen zodat ze behoefte krijgen aan de vergeving van zonden en de liefdevolle genade 
van Jezus Christus. God heeft Zich ertoe verbonden, wanneer het kind om vergeving van zonden 
vraagt, om Jezus’ wil dat te zullen geven (8). We geloven dat hiervoor het werk van de Heilige Geest 
nodig is (9). God belooft ons dat de Heilige Geest onze Helper zal zijn tegen zonden en de duivel (10), 
als we daarom bidden. 

Als onze kinderen op de Heere Jezus vertrouwen ontvangen ze vergeving van hun zonden (11). Ze 
zijn welkom bij Hem met hun zonden. Kinderen kunnen twee dingen doen, de belofte van vergeving 
naast zich neerleggen, of deze belofte door het geloof aannemen (12), dan krijgen ze vergeving van 
zonden, mogen ze met God door het leven gaan en uiteindelijk bij Hem in de hemel komen. Als een 
kind de belofte naast zich neerlegt, is dat 100% hun eigen schuld en als ze de belofte aannemen 
door het geloof, is dat 100% genade van God (13). 

Concreet   
 
Onze kinderen moeten gewezen worden op de ernst van zonden en de noodzaak van bekering en 
geloof. Niet alleen tijdens de dagopening, maar in alle dagelijkse situaties moet waar mogelijk 
geprobeerd worden om de weg naar het hart te vinden (14). 

Onze kinderen mogen en moeten tot Jezus komen. We mogen ze hierin niet verhinderen (15). Wie 
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Hem vroeg zoeken, zullen Hem vinden (16)! Denk ook aan de Bijbelse voorbeelden als Johannes de 
Doper (17) en Timotheüs (18). Bid als leerkracht dus niet alleen om bekering of een nieuw hart, bid 
ook voor het gelovige kind om leiding en groei in het geloof. 

Kinderen kunnen met zekerheid praten over hun geloof in de Heere Jezus als hun Zaligmaker. We 
moeten ze dan niet ontmoedigen of aan het twijfelen brengen. God wil niet dat wij en onze kinderen 
twijfelen (19). De kleine plantjes van het geloof moeten we niet stuk maken en uit de grond trekken, 
maar water en voeding geven: de kinderen eenvoudig brengen en houden bij het Woord van God, bij 
de Bijbel (20), en bidden of de Heere zal werken en zal doorwerken. 

 

Dit visiedocument kan alleen worden aangepast als minimaal 80% (= 4 van de 5 IR leden) hiermee 
instemt.  
 
Vastgesteld door de Identiteitsraad van de Eben-Haëzerschool te Oostkapelle op 13-06-2022 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Exodus 34: 6-7: “Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE HEERE, God, barmhartig en genadig; 
lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid; Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de 
ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de 
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen, in het derde en in het vierde lid.” 

2. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1.1: “Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen 
doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de 
zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele 
wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23).En: De 
bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).” 

3. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1.2: “Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de 
wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” 

4. Joh 3: 16-18: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld 
opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den 
eniggeboren Zone Gods.”. 

5. Matth 11: 28-30: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, 
en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht 
en Mijn last is licht.” 
 
6. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 2.6: “Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in 
Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van 
Christus, aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. 
 
7. Doopformulier “Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns 
zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. 
 
8. Matth 7:7-8: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een 
iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.”. 
 
9. Rom 8: 14-15: “Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet 
ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot 
kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader.”, zie ook Kanttekening 47: “Hierdoor wordt verstaan de genadige werking 
des Heiligen Geestes door de predicatie des Heiligen Evangelies, die de harten der gelovigen verkwikt, en van hun 
aanneming tot kinderen verzekert; waartoe ook de volgende werkingen dienen”. 
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10. Rom 8: 11-13: “En indien de Geest Desgenen Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij Die Christus 
uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Zo dan, broeders, 
wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; 
maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.” 

11. Kort begrip, het tweede deel, vraag en antwoord 19 “Wat is een waar geloof? Het is een stellige kennis van God, en 
van Zijn beloften, ons in het evangelie geopenbaard, en een hartelijk vertrouwen, dat al mijn zonden om Christus wil 
vergeven zijn.   

12. Kort begrip, het tweede deel, vraag en antwoord 18 “Zullen ook alle mensen door de middelaar Jezus zalig worden, 
gelijk zij allen door Adam zijn verdoemd geworden? Neen zij; maar alleen die Hem met een waar geloof aannemen; gelijk 
geschreven staat, Joh. 3:16. 
 
13.  Joh. 1:11-12 “Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;” 

14. Deut 6: 5-7 “Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw 
vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en 
daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.” 

15. Markus 10:14b “Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” 

16. Spreuken 8:17 “Ik heb lief, die Mij liefhebben en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” 

17. Lukas 2:44 “Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in 
mijn buik.” 

18. 2 Tim 3:15 “En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het 
geloof hetwelk in Christus Jezus is.” 

19. Hebr 10:22 “Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd 
zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.” 

20. C.H. Spurgeon, ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ Hoofdstuk 8: “Moge de leer van de vrije genade als met een ijzeren 
griffel in hun verstand en als met de punt van een diamant in hun hart gegraveerd worden, om nooit te worden uitgewist!” 


